| Onze epigrafen of inscripties

U hebt vast opgemerkt dat er op onze vakwerkhuizen ge-
graveerde inscripties staan! Het is gebruikelijk dat een stel
zijn initialen en de datum van de bouw van zijn huis op de
gevel achterlaat. De verwijzing naar Jezus Christus wordt
gemarkeerd door de plaatsing van het symbool “IHS", Jesus
Hominum Salvator (Jezus de redder der mensen).

Het meest anekdotisch is de toevlucht tot het goddelijke om
te vragen om welwillendheid en om de bescherming van het
huis af te smeken, maar ook om een vloek te bannen of zich
te verzekeren tegen brand. “Viens esprit saint, viens esprit
consolateur” (“Kom heilige geest, kom troostende geest”).
Kijk even op, deze epigraaf of inscriptie bevindt zich net voor

Uw neus.

Onze gevels en bovendorpels van deuren zijn versierd met
blazoenen. Ze zijn kenmerkend voor de steden in onze regio
Elzas. Het gaat soms om een eenvoudige handelsnaam van
een steenhouwer, gegraveerde data of initialen van de eige-
naren. Maar bekijk sommige wapenschilden goed; ze duiden
een ambachtsgilde aan volgens een gecodificeerd symbool.
Dit huis was van een kuiper wiens beroep werd aangeduid
door de afbeelding van zijn werktuigen in het midden van
het embleem: twee tangen en een hamer. Wat betreft de an-
dere twee emblemen: het ene embleem is het hakblok van
de slager op het wapenschild uit 1671. Het andere embleem,
uit 1599, doet tevens denken aan een kuiper, maar bij deze
loopt er een zwaard door het teken om aan te geven dat het
om een meester in zijn vak gaat.

Op het plein van de stad stond in de Romeinse tijd hoogs-
twaarschijnlijk een in hout opgetrokken gebouw op een aar-
den heuvel: een motte. In de 8° eeuw zou een eerste Merovin-
gische villa eigendom zijn van een belangrijke grondbezitter
met de naam Egino. Het kan gaan om het begin van een stad
die haar naam heeft geinspireerd op haar stichter.

In het jaar 1000 wordt een kleine, achthoekige burcht ge-
bouwd rondom een binnenplaats. De slotgrachten verd-
wijnen in de 16° eeuw. De kapel binnen de vestingmuren is
gebouwd op de overblijfselen van de kasteeltoren in de 19¢
eeuw. Er werd op 21 juni 1002 een vermaard persoon, Bruno
uit Equisheim, in dit kasteel geboren. De kapel is aan hem
gewijd, want hij werd paus onder de naam Leo IX (1049-1054).

De gastheer van de kapel

De ziel die onze stad kenmerkt en meer in het bijzonder deze
kapel, is die van Bruno van Eguisheim, die in Rome op 12 fe-
bruari 1049 tot paus werd benoemd, onder de naam Leo IX.
Tijdens zijn pontificaat van 5 jaar is hij een reizende, diplo-
matieke en verzoenende paus die heel Europa doorkruist
op zoek naar vrede tussen de Christenen. Hij is hervor-
mingsgezind en zet zich in voor het herstel van de kerk. Hij
is met name tegen het huwelijk van priesters. Deze kapel is
gevarieerd en valt op door haar contrasten en polychromie.
Het schip vereeuwigt het leven van Leo IX. Ga gerust naar
binnen!

De maagden van Eguisheim

Aan de voet van onze klokkentoren uit de 13¢ eeuw bevindt
zich de ingang van de in 1807 verwoeste kerk. Achter deze
deuren verbergt zich in de halfschaduw een zeldzaam doch
discreet beeld: een Maagd van polychroom hout uit de 14¢
eeuw, die geopend kan worden.

Het timpaan van het binnenportaal illustreert de parabel van
de wijze maagden en de dwaze maagden. Onder toeziend
oog van Christus houden de afgeleide maagden hun lampen
losjes naar beneden gericht, zodat ze geen licht hebben dat
naar god leidt, terwijl de wijze maagden hun weg naar het
paradijs duidelijk verlichten.

| De tiendhoven

Deze hoven of boerderijen zijn eigendom van de adel, maar
vooral van machtige abdijen die veel grond en wijngaarden
bezitten. Dit zijn plaatsen voor het verkopen, kopen, ruilen,
meten, taxeren en beheren van de producties die met name
afkomstig zijn van de wijngaarden, maar ook van het akker-
land en de bossen. De kwaliteit en de reputatie van de wijnen
uit Eguisheim zijn belangrijk voor de ontwikkeling van deze
belangrijke handelsgebieden. Ze verenigen zich binnen de
muren van de stad, waar ze beschermd worden tegen rovers.
Al bijna 1000 jaar lang getuigen ze, in de 17¢ eeuw waren er
20, in een stadje als Eguisheim, van het belangrijke charisma
van de stad in heel Elzas en buiten haar grenzen.
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